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Het is alweer zomer! 
De weken vliegen voorbij. Dat merken wij ook in het 
inloophuis van De Tweede Mijl. Drie dagen per 
week worden er tientallen boterhammen 
gesmeerd, liters koffie en thee gezet en soep 
gekookt. De wasmachines en drogers draaien op 
volle toeren zodat op vrijdag schone kleding kan 
worden uitgedeeld nadat bezoekers een warme 
douche hebben gehad. Tijdens het koude en natte 
voorjaar werd hiervan veel gebruik gemaakt. 

Elke dag weet er wel een nieuwe bezoeker ons 
inloophuis te vinden. Een plek waar ze 
onvoorwaardelijk welkom zijn en er geen 
registratieplicht is. De Tweede Mijl is een plek vol 
markante persoonlijkheden met bijzondere 
levensverhalen.  

Portret van een bezoeker 
Na een wereldreis werd Jan 
38 jaar geleden dakloos. 
Zolang De Tweede Mijl 
bestaat (in oktober 27 jaar) 
komt hij al in het inloophuis. 
Inmiddels is hij een sportieve 
en actieve 81-jarige met een 
woning in Amsterdam Noord.   

Geboren in Halfweg, vlakbij 
Amsterdam, in een gezin met 
veel complexe relaties en 
ouders die na de oorlog uit 
elkaar gingen, is Jan 
vervolgens opgevoed door 
een tante in de 
Staatsliedenbuurt. Om na zijn wereldreis een huis te 
kunnen krijgen, zette Jan elke dag een tentje op bij 
de gemeentelijke Herhuisvesting dienst. Elke dag 
werd hij er weggehaald, maar na een half jaar kreeg 
hij een woning toegewezen.  

 

Op een gegeven moment ontmoette hij een Chinese 
vrouw waarmee hij 30 jaar getrouwd is geweest en 
regelmatig naar De Tweede Mijl kwam. Zij is 8 jaar 
geleden overleden.  

Hij werkte veel nachtdiensten bij de expeditie van 
kranten als Trouw, Parool en de Volkskrant en 
reisde door heel Nederland. Verder heeft hij 
gewerkt in een ziekenhuis, op een school en zelfs in 
Artis!  

Als je Jan nu ziet is het nauwelijks voor te stellen, 
maar in het verleden heeft Jan met veel 
gezondheidsklachten te maken gehad. Hij was zelfs 
afhankelijk van een rolstoel. Dankzij een goede 
medische behandeling is hij hersteld. Inmiddels 
fietst hij overal naartoe, vertelt anderen over de 
plek die De Tweede Mijl biedt en neemt ook 
regelmatig nieuwe bezoekers mee. Coördinator 
Gerrit over Jan: “Als je weet wat het is om dakloos 
te zijn, zie je makkelijker mensen voor wie dat geldt. 
Je kunt ze helpen door ze te vertellen over De 
Tweede Mijl.”  

Inmiddels heeft Jan een Japanse vriendin. Waar zij 
woont, is geen douche. Ze komen daarom samen op 
de vrijdag zodat zij kan douchen, voor een bakje 
koffie en een praatje. Hij vindt het fijn dat er in de 
ruimte niet gerookt wordt, want daarmee is 20 jaar 
geleden gestopt. “Ik heb bewondering voor de 
vrijwilligers dat ze elke week komen. Ze doen heel 
goed werk en ik ben zeer tevreden”, aldus Jan. 

Portret van een vrijwilliger 
Sinds twee jaar is Erika teamleider op de maandag. 
Niet lang daarvoor was ze, tijdens de pandemie, 
onverhoopt teruggekeerd in Nederland na in 
Thailand te hebben gewerkt met vrouwen die in de 
prostitutie werkten. Erika is erg muzikaal, zingt 
graag en speelde daar ’s morgens vroeg gitaar op 
het strand. Daklozen kwamen dan regelmatig daar 
muziek met haar maken.  



Erika komt oorspronkelijk uit het Gooi, maar wilde 
altijd al in Amsterdam wonen. Ze kreeg een vraag 
op haar hart “Durf jij Mij hier ook te vertrouwen?” 
en geloofde dat die vraag van God was. Als een 
wonder ging een deur in Amsterdam open en mag 
ze nu in Nederland met dezelfde doelgroep als in 
Thailand werken. Ze leeft nog steeds van giften. Met 
haar kenmerkende enthousiasme: “God is een 
goede Vader die in alles voor je wil zorgen. Echt 
dank aan Hem!”  

Ze omschrijft Amsterdam als een dorp, want ze 
komt overal bekenden tegen in de stad, zo ook 
bezoekers van De Tweede Mijl. Ook bij De Tweede 
Mijl maakt Erika regelmatig muziek. Het raakt de 
bezoekers en brengt ze tot rust. Buiten De Tweede 
Mijl kookt Erika met bezoekers en vrouwen via het 
Scharlaken Koord. “Ik vind het zo fijn om naast 
elkaar te staan”, zegt Erika. “Het is zo leuk om de 
mens te ontmoeten, ze aan te spreken in hun goede 
gedeelte als mensen onder elkaar, ongeacht hun 
sociale status of plek in de maatschappij. Dat je in 
ze gelooft. Ik geloof dat de liefde die ik voel voor 
deze mensen, dat dát God in de praktijk is.”  

Met een bezoeker bouwde Erika in de loop der tijd 
een bijzondere band op: Mozes. Hij stond ’s 
ochtends om half 8 klaar om de tuin op te knappen. 
Dan begonnen Erika en hij eerst met een ontbijtje 
en bakten samen een eitje. Toen de tuin klaar was, 
wilde Mozes graag helpen met koken bij Erika’s 
kookgroep en hij werd er helemaal onderdeel van.  

Maar hij was gevoelig voor afwijzing en liet niet veel 
over zichzelf los. Zo wist niemand precies waar hij 
woonde.  

Op een gegeven moment werd Mozes ziek, maar hij 
wilde niet naar een arts. “Door met hem samen te 
werken heb ik hem echt leren kennen en ik ben van 
hem gaan houden als een broer”, aldus Erika. “We 
hebben veel serieuze gesprekken gevoerd en ik heb 
hem hulp aangeboden. De echte reden waarom hij 
nooit naar de dokter wilde weet ik niet. Je moet het 
loslaten als iemand niets meer wil.”  

“De eerste keer dat hij niet kwam was ik van slag”, 
vertelt Erika verder. “Zijn buurman kwam drie 
weken later langs om te vertellen dat Moos was 
overleden en gevonden in zijn appartement. De 
buurman had via de platenwinkel over Erika 
gehoord. Moos was namelijk ook dol op muziek en 
draaide muzieknummers voor alles en iedereen. 
Dat was zijn manier van zorgen. Ik ben zo dankbaar 
voor die buurman die me het kwam vertellen. 
Daarmee voelt het af. Ik heb een lied voor Moos 
geschreven en dat gezongen op de 
afscheidsbijeenkomst die coördinator Gerrit en ik 
voor hem hebben georganiseerd. Ik mis hem, maar 
hij heeft een mooie laatste periode van zijn leven bij 
ons gehad. Hij mocht onderdeel van ons zijn. We 
waren gelijken.”  

Kleding gevraagd 
Spijkerbroeken voor mannen kunnen we nog steeds 
goed gebruiken om uit te delen aan onze bezoekers. 
Net als schoenen in maat 42-46 waarop je makkelijk 
kunt lopen en ondergoed. Mocht u deze willen 
doneren, neem dan contact op met onze 
coördinator Gerrit van Kruistum via 
info@detweedemijl.nl  om af te stemmen hoe de 
kleding het beste bij ons terecht kan komen. 

Ook uw financiële giften blijven van harte welkom. 
Giften kunnen via onderstaande QR-code 
rechtstreeks worden overgemaakt. Het bedrag kunt 
u zelf aanpassen. Of u maakt een bedrag over op 
ons bankrekeningnummer NL91 RABO 0370285441. 

 

 
Wij wensen u fijne 
zomermaanden


